
 

 

 

 

Beste kawellen en ouders ,  

Het is zover ! We gaan op kawellenweekend ! 

Waar en wanneer? 

Dit jaar gaan we op schok in Merchtem !  

Aangezien de weekendplaats niet zo ver is gaan wij met z’n allen de trein nemen naar daar.  

Om terug te komen vragen wij jullie wel vriendelijk om jullie zoon/dochter te komen ophalen 

op locatie.  

Op vrijdag 24 Maart om 17:45 u spreken wij af aan de achterkant van het station van Jette. 

En op zondag 26 Maart om 12 u is het gedaan.  

Wij verwachten jullie zondag ,om jullie ‘ket’ terug mee te nemen naar huis, op het volgende 

adres :  

Scouts Juventa Merchtem 

Mieregemstraat 23, 1785 Merchtem 

 

Prijs en benodigdheden  

De prijs van het volledige weekend + treinticket voor de heenreis is   € 30  

In je bagage neem je mee :  

 Een slaapzak, luchtmatras / veldbed 

 Laarzen + een extra paar schoenen 

 MINSTENS 3 paar kousen voor als ze nat worden.  

 MINSTENS 2 pulls en een regenjas, we kunnen niet garanderen dat het goed weer 
wordt 

 Twee stevige broeken & twee pyjama’s   

 Een gamel, bestek, kleine zaklamp, beker, tandenborstel, tandpasta enzovoort!  

 Voor diegenen die last hebben van bedwateren : twee luiers 

 Eventuele medicatie ? + briefje met uitleg over toedienen    
 
Natuurlijk zijn er ook dingen die je niet mag meenemen want die worden meteen in beslag 

genomen of zelfs opgegeten  

 Een GSM  

 Snoep 

 Frisdank 

 Gameboy/PSP/Nintendo/...  



 

Nog vragen?  

Wie vragen heeft kan ons altijd een mail sturen naar kapoenen@scoutsjette.be of 

welpen@scoutsjette.be.  

Bellen kan ook altijd ! Onze nummers en e-mailadressen staan op de scoutssite 

www.scoutsjette.be 

 

Laat het ons zeker weten als je zoon/dochter vegetarisch is of ergens allergisch aan is! 

We hebben er alvast enorm veel zin in.  

Tot dan!  

Hardoen, Raksha, Salangaan, Ekster, Nyala, Agoeti, Seriema & Arkal  

 

 


